
Hartmut woont in Duitsland. Hij zit bij de Hitlerjugend, de Hitlerjeugd. 

Alle jongens uit zijn dorp zitten erbij. De meisjes hebben hun eigen club, waar ze leren 

hoe ze later een goede moeder en huisvrouw moeten zijn. 

Hartmut heeft een mooi uniform en een neppistool. Hij oefent voor soldaat. 

Zijn vader is soldaat en natuurlijk wordt Hartmut later ook soldaat, net als de andere jongens 

van de Hitlerjeugd. Elke week komen ze bij elkaar. Ze marcheren en zingen. 

Ook horen ze mooie verhalen over Adolf Hitler, de Führer – de leider – van Duitsland. De 

Führer is de grote held. Door hem is Duitsland een machtig land. Iedereen zal altijd doen wat 

Hitler beveelt. Als Hartmut iets stouts doet zegt zijn moeder: ‘Als de Führer dat toch eens wist!’ 

Dan is hij snel weer gehoorzaam. 

Hartmut

Duitsland


