Joodse viuchteling
uit China

Nina is Joods en ze komt uit Polen. Maar nu woont ze in Shanghai in China. Toen de Duitsers

Polen aanvielen, is ze met haar ouders gevlucht.

Ze hebben een lange tocht gemaakt dwars door Rusland naar Shanghai. In Shanghai zijn nu
de Japanners de baas, want de zij hebben de Chinezen verslagen. Maar voor de Joden is het

er toch veilig.

Nina en haar ouders moeten van de Japanners in een aparte wijk wonen; een wijk vol Joodse
vluchtelingen. Haar ouders mogen de wijk niet uit. Nina wel, want zij mag naar de Joodse

school buiten de wijk.

Om de Japanners te verslaan gooien de Amerikanen bommen op Shanghai. In de wijk van
Nina zijn bijna geen slachtoffers. Niet lang daarna geeft Japan zich over en is de oorlog

afgelopen.



